ami o 


ORGLN AND THE FİRST  CEYİ sWDE 


YEA 4Bi yEA Bu NE Sıkıcı Ku MACİDE Yi HEYECAN YoK MiuET MoNOTOM i SOLLEN 
LMACA —İ pinesm | 

vs vs | 


NE AYAK BU YEA ? 
EN iYi Hiç BuLAŞ 
MAMAK .Z4TI Bu öĞREKCİ DERNEĞİ Mi- 
YS VAR Kİ? WE süse 
OKUYOS çuRDA. HEYE 
CAN .YoK HEYECAN 


ALmMIYCAM DEDİM YA kKAKDEŞ'M 
© BENDE S:NE-i MEKTEP Mipik NE 
MİDİR PARA VERCEK göz vap ayı? 
.HEA27 HADEE... 


Yazı izleri müdörü 


ÖĞREMLİi DERNEĞİNİN DÜZENLEDİĞİ BEATLES KONSERİ içiN BİLET ALIKMIYDI VIZ? . 


YIL: 3 SAYI: 11 
SİNE-İ 
MEKTEP'TEN 
İLKİNİZE VE 
BİLKİNİZE 


Bir kez daha Merhaba, | 

Üzerimize farz olan İnek Bayramınızı , Kurban Bayramınızı ve Paskalya yortunuzu kutladıktan sonra kapakta görmüş olduğunuz cinsi latifenin anlamını açıklayabiliriz. 

Muhtelif dergilerin kapaklarında görmüş olduğumuz yarı çıplak hatun kişiler bizi düşünmeye sevketti ve "acaba?" dedirtti. Acaba bizim tirajımız da bu şekilde artar 


mıydı? Siz sevgili okuyucularımızın 


bu tür hilelere aldanmayacağını bilmekle (!) beraber hani belki şey olur dedik... İ 

Fiyatımızı indirmeye de ısrarla devam ediyoruz. Bu yılın son 
SM'sinin fiyatı 1998 TL. oldu. 
Görüldüğü gibi size elimizden gelen kolaylığı gösteriyoruz. Artık siz de dergiyi okursunuz herhalde 
(Yazı işleri müdürünü üzmeyin). 
Dergiyi dikkatle incelediğinizde S.B.F'den ilginç haberler , komik olaylar, yalanlar dolanlar ve entrikalar bulacaksınız. 

Yazı işleri müdürü geçen sayıda meydana gelen tiraj düşüklüğü nedeniyle elde ettiğimiz cüzi bir miktar kârı da üzüntüden içkiye yatırdı. Bunu da masraf hanesine yazdı. Emeğimizin karşılığını alamadık. Bu tür üzücü olaylara sebeb olmamak için bizi okuyun, okutun, sevin... 


Hoşçakalınız. 


İNE-İ MEKTE 


SAYGIN MUHALİF DERGİ 


HER AN ÇIKABİLİR FİYATI 1998 TL 


MA CAZİN ii 
EDEB'YAT 
POLİTİKA MİZAH 


SB.E'DEN 


EKopvmi e i  RABERLER 


Bir ara sökülüp yeniden takılan okulun "heybetli" kapısındaki S.B.F. yazısının neden bu akibete uğradığı anlaşıldı. Kapıya çeşitli zamanlarda "Tapu Kadostro bölge Müdürlüğü, Mahzun Korkmaz Akademisi, Zeytinburnu Futbol Kulübü, Abdülgani Hüseyin Battaloğlu İlkokulu, Karadeniz Pidecisi, Malezya Büyükelçiliği, Çok Komünist Parti Genel Merkezi" gibi ibareler düşülmesine rağmen, öğrencilerin hiçbirşeyin farkına 


| varmadan okula gelmeye devam etmesi üzerine S.B.F 


yazısı rengi koyulaşmış olarak yeniden takıldı. 


GELECEK 
YIL SM'DE NE 
VAR? 


- Kabotaj bayramı nedir? Yasak mıdır? Kimler kutlar? SM araştırdı ve buldu. 
Mutlaka okuyun. 

- BDT nasıl hem bağımsız , hem topluluk olabiliyor? (12. sayı) 
| - SBF'nin cinsel portresi (48. sayı, 

anca araştırırız) 

- Reenkarnasyon ve yeniden doğanlar Engin Ardıç daha önceki hayatında bir kadın mıydı? Tarhuncu Ahmet Paşa şimdi kim oldu? İlginç ve sürükleyici bir yazı dizisi. Kaçırmayın (15. 
sayıda ) 

- Avukat Petroçelli, Kuliç, Yüzbaşı Apollon, Mr Spak şu anda ne yapıyor? Yerinde araştırdık, bulduk (18. sayı) 

- Ata sözlerine yol açan olaylar. 
Çelişkiler, Birlikten kuvvet doğar- nerde çokluk orda bokluk, iyi adam lafının üstüne gelirmiş-iti an çomağı hazırla (19. 20. ve 
21. sayılarda, yazı dizisi yani) . 

- Pancar üreticilerinin sorunları ve çözüm yolları. (16. sayı) 

- OKEY oyununda yerel özellikler . 
Hangi bölgelerde çifte giderken gösterge kullanılır? (17. sayı) 

- New York'un ünlü serseri semti Bronx'tan izlenimler . Çetelerdeki son durumlar. Gittik araştırdık (25. sayı) İ 
| - Dünyanın en yüksek dağı, en uzun 
nehri, en büyük adası hangisi? Atlas'ı açıp baktık (18. sayı) 


- Estanlatanok ne demek? Öğrendik. 
Merak ediyorsanız 23'üncü sayıyı mutlaka alın. 

- Ayrıca o hafta TV'de ne var acaba? 
(IV eki de vericez yani) 


Bizi okumaya devam edin. 


BALIK 
Ö KAVAĞA 
ÇIKTI 


- Alo Bilgi, "Bundan sonra çıkacak felaketi bilin, kazanın" hattı kurdu. Doğru tahminde bulunan şanslı kişiye hayat sigortası yapılacak. 

- Bütün eklerinin isimleri İngilizce olan Hürriyet ve Sabah gazeteleri adlarını Daily Freedom ve Morning Star olarak değiştirdiklerini açıkladılar. 

- "Yetkililer" ve "ilgililer" arasında kavga çıktı. "Otoriteler" konu üzerine açıklama yapmaktan kaçındılar. 


- Kantinde oturmakta ısrar eden 6 
öğrenci krize müdahale merkezi tarafından tedavi altına alındı. 

—  - İlber Ortaylı'nın yeni kitabı Türkçe, İngilizce, Fransızca, Latince ve Aramca küfürler antolojisi çıktı. | 

- Nostalji haftası nedeniyle ömürler 
15 sene geriye alındı. 

- Efe Özal, Ökkeş olan köpeğinin ismini Tuğberk yaptı. 

- Polis 5 silahlı teröristi sağ ve salim olarak ele geçirdi. 

- "Kapıdan kovulanların bacadan girmemesi " amacıyla Mülkiyeliler Birliği'ni çevreleyen surlara yenileri eklendi ve Yüksel caddesi ile olan duvarların dibine mayın döşendi. 


- Tüm dünyada olduğu gibi 


Türkiye'de de aydınlar arasında büyük ilgi ve yankılar uyandıran Postmodernizm zontaları da etkiledi. Bir grup magandanın organizasyonu çerçevesinde gerçekleştirilen "Postmedernüzm ne ayak? " konulu konferansta Postmodern zamanlarda metropol 


.zontalığı tartışıldı. 


- SBF - ÖD'nin konferanslarına kimsenin gitmemesi üzerine (o konferanslar, konferans salonundan ikinci kattaki çaycının odasına alındı. 


diye genellikle 


SİYASAL 
TİPLEMELERİ 


Lepistesler: Küçük, şirin , sevimli ve boyalı yaratıklardır. Kışın kalorifer peteklerinin üzerinde, o yazın okul girişindeki çimenlikte yaşarlar. Vişne soslu livanzeni, markalı kot modellerini , kimin kimi götürdüğünü , Karl Marx'ın sakallı, babacan bir adam olduğunu, kot satılan 


, dükkanlara fotoğrafları asılan Jim Morrison'ın asi “oludğunu bilirler. Ancak Jim Morrison ile James 


Dean arasındaki farkı bilmezler : İroni sözcüoğünü duymamışlardır. YÖK umurlarında değildir. Netice itibariyle okulu. bitirip bankacı, diplomat, bürokrat, iş kadını , aile babası vesaire olmaları 


- gerekmektedir. Aktüel okurlar. 1980 darbesini iz- 


leyen "liberal demokrasi " döneminin ürünü oldukları için, böylesine duyarsız olmaları tamamen 


, kendilerinin suçu değildir. Benim suçumdur. "Cilalı 


imaj devri" mamüllerinin büyük bir kısmıni bunlar tüketir Okulda Bodrum'a, Marmaris'e düzenlenen gezilere bunlar gider. İçinde yaşadıkları akvaryumun suyu temiz kaldıkça, onlar için sorun yoktur. Geyik muhabbeti çevirebilecekleri herkes- 


ole anlaşabilirler. Renkli ve parlak pullu dişileri 


tehlikeli olabilmektedir. j 

Ülema : En çok bünlar düşünür. Sabaha karşı çay demleyip müzik dinleyenleri tehlikelidir. Çok şey bilirler. Ukâlalık yapıp kendilerini tatmin etmedikleri zamanlarda. âz konuşurlar. Çok okurlar. Günde en az bir pâket sigara içerler. Ya 


çok çabuk sinirlenirler ya da hiç sinirlenmezler. 


Ortası yoktur. Depresif bir tuh haline sahiptirler. 
Mizah anlayışları gelişmiştir.. Kendileriyle dalga geçebilirler. Ama bunu, “sâygınlıkları sarsılmasın yalnızken yaparlar. Dışardan bakıldığında, diğerleri üzerinde korku ve saygı uyandırırlar. Oysa ananas gibidirler. Tarih ve politikayla ilgilenirler. Politikacıların yalancı olduklarını bilirler. Muhtemelen akademisyen, olmazsa 


da Tarih ve Toplum benzeri dergilerde yazar olarak ; 


çalışacaklardır. Çok nadir gülerler, 

Hödükler kadar ezberlerler. Mutlaka diplomat ya da kaymakam olmaları gerekiyordur. Tahtaları hep bunlar siler. Okuyanları da vardır. Ancak hep dersle ilgili şeyler okurlar. Tatsız tutsuz yaratıklardır. Lepisteslerin geyik mezeleri, ulemanın tükürük hokkalarıdır. İlerde "önemli mevkilere" geldikleri zaman okul dönemindeki ezilmişliklerinin acısını , yasaklar koyarak çıkarmaya çalışcaklardır. Ukalalık yapmaya kalktıklarında , konuştukca batarlar. 
Diğerleri , ellerinin kirine, onlara davrandıklarından daha iyi davranırlar. 


: Ders kitaplarını dipnotlarına 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-Sütübozuk 


KADAYIF 
REKLAMLAR - 2 


Muhterem Biraderlerim, 

O kadar yazıp çizmeme rağmen müstehcen ve adaba mugayir TV reklamları furyası muânnid çevrelerce devam ettiriiyor. Günah benden gidiyor, size geliyor, ona göre! 

Nedir o yatak reklami öyle ? Ömrü 


hayatımda böyle rezalet görmedim. Herifin teki yatağa yatmış, yanında da bir karı 


vardır (müstehcendir) ve "kaldıramıyorum" 


demektedir. Yazıklar olsun, erkeklik onurunun yüzkarası! Kaldıramıyormuş. 
Kaldıramıyorsan kriko kullan be adam! 
Karısını yataktan kaldıramayan adamdan devlete, millete ve Sine-i Mektep'e hayır mı gelir? Hem niye bu reklam Sayın Cumhurbaşkanımız malum "ir ameliyat geçirdikten sonra yayınlanıyor? Ne demek isteniyor? 


Bu Ermenilerin bir oyunu mu yoksa? 


(Küçük Turgut Bey, geçmiş olsun efendim) 


Bir reklam daha var, çok komik: 
, .hipi kılıklı oğlanın biri bizim Mülkiye'ye geliyor, "affedersiniz" diyor kamulu biraderlerimden birine. Şu yeni açılan hamburgerci nerede olmaca?" 
"Hassittir ordan " cevabını alan müddemmag zibidi şaşkınlık ve delalet içinde soruyor : "Burası Bilkent değil mi? " Tekrar aynı cevabı alıyor ve " Pardon pardon , bir hissi kabi-el vuku işte" diyor ve Baskın Oran'ın deyimiyle b (yani götüngeri) olup gidiyor. 


Bir de o acaip yağ kabarcığı var. Mefasil-i gayri müteharrikeme (afedersiniz kıçıma yani) kaşınan göz çızıktırsam daha güzel olurdu. Kaynana teftiş sırasında yemeklerin tadına bakınca da (yine afedersiniz) bombok olurdu. 


Efendim ben yine burdayım. Beni okumaya devam edin. Çünkü ben sadece bu dergide yazıyorum. 


Kutsuz Şergüç - Kalplerdeki Kaymak 


BİR UZUN BİR KISA YALAN 
HABERLER 


*İşletme bölümü öğrencilerinden biri sınavlar sırasında zımpara satarken yakalandı. 
Bu işte iyi para olduğunu söyliyen öğrenci, gereken vergi ve rüşveti ödedikten sonra serbesti bırakıldı. 

*Ahmet Demir'in: odasında menemen pişirdiği ve kış aylarında kestane patlatığı öğrenildi . Yemekhaneden memnun olmayan öğrencilere hocamızın elektrik ocağının kiralanması girişimlerimiz sürüyor. 

* Dekanlığa uğrayan herkesin Celal Göle'yi araması ve onunla görüşmek istemesi yüzünden Dekan'ın sıkıntıdan tespih çekmeye başladığı, kağıt falına baktığı ve agresif takıldığı müşahade edildi. 

* İstanbul'da taksilerin yanlarına ve üst taraflarına plakalarını yazdırma uygulamasıdan sonra, Ankara'da da taksilerin aynı yerlerine şöförlerin portrelerini çizdirme zorunluluğu getiriliyor. Böylece son zamanlarda artan, müşteri, şoför karşılıklı tipe gıcık olma ve dikiz aynasına sabitlenerek kazalara sebeb olma olaylarına testiyi kırmadan engel olunmaya çalışılacak. 

* Los Angeles'ta meydana gelen zenci olaylarını, Osmanlı devrinde A.B.D'ye göç etmiş bir Hadım ağasının torununun başlattığı öğrenildi. Olayların Houston dolaylarından fırlatılan bir işaret fişeğiyle alevlendiği ve eylemcilerin sürekli olarak beyazları kıçüstü oturtacaklarını söyledikleri bildirildi. Bu arada, Ontario Kurtları, Nevada Rangerleri, Arizona Sipahileri 


ve Detroit Pistonları olaylar üzerine alarma 


geçtiler. Çelik- Blek, Zagor Te-nay, Tommiks, Mister No ve Yakari yaptıkları ortak açıklamada, olayları kaygıyla izlediklerini, vatana olan borçlarını elbet bir gün canları pahasına da olsa ödeyeceklerini ve yanısıra böyle bir ortamda hala sessiz kalan Red Kit'i yavşaklıkla suçladıklarını belirttiler. 

* ÖD üyesi bir grup tarafından başlatılan "Pastırmalı değil kıymalı kuru fasulye" isteriz adlı kampanya bütün ilgisizliğe rağmen sürüyor. 
ÖD müdürü yaptığı açıklamada "bizi pasiflikle suçlayanlara en iyi cevabı verdik" dedi ve göğsünü kabarttı. Bir grup vejeteryan ise, okula , üzerinde "al birini vur ötekine" yazılı afişler astı. Alpaslan Işıklı da kampanyayı desteklemek 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amacıyla yaptığı konuşmada " Üye olmayanların Mülkiyeliler Birliği'ne giremeyeceğini bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi. 

* Müslüman Gençlik 'in Kuran'dan muhte- 


lif ayetleri duvarlara yapıştırmasıdan etkilenen 


OWC (Organization of World Cavats) " Fırıncının Kızı" adlı eserden çeşitli pasajları afiş şeklinde duvarlara astılar. OWC'nin SBF temsilcisi Keko Arif "Rekabete gelemeyiz ona göre " dedi . 

* Los Angelos'da çıkan zenci ayaklanmasından etkilenen Yasin yemekhanede " solukbenizlilere ölüm" diye bağırarak çatallı eylem yaptı. 

* Demirel'in yanında Orta Asya gezisine katılan Türkeş, uzun yılların verdiği hasretle bir testi kımız içti. Sarhoş olup sızan Türkeş'in sayıklamaları esnasında "Kapital" dan pasajlar okuduğu ve eniernasyolanizmi savunduğu ifade edildi. 

*Sosyal Politika Topluluğu (SPT) okula bakan getirdi ve büyük sükse yaptı. Koskoca bir bakanı ayağımıza kadar getiren ve dahi konferans verdirerek engin bilgilerinden nacizane öğrencilerin de bir miktar kırıntılanmasını tedarik eden SPT, okulda en popüler olmasa bile en göze batan topluluk oldu. Konferans sonrası ön kapıda Bakanla birlikte resim çektiren topluluk üyelerinin başları göğe değdi. Bakan, fotoğrafların arkasına "hamili fotoğraf yakinimdir" yazdı ve imzaladı. 

*Okuldaki öğrencilerden memnuniyetsizliği ezelden beri bilinen Oral Sander bu duruma " çözüm" üretti. Geçenlerde elit bir okulun "elit" öğrencilerine okulu gezdirerek ısınma turları attıran Sander'in seneye bu elit çocukların okulu kazanmasıyla rahatlıyacağı ve önümüzdeki on yılda cebeci pazarındaki limoncuların sayısının da azalacağı düşünülüyor. 

* Milli komplekse son! Artık Avrupa Topluluğuna giremiyoruz diye üzülmeyecek, kendinizi Afrikalı gibi hissetmiyeceksiniz. Cem Özer'e ve acaip konuklarına her programda vatan kurtarma sohbetlerini bıraktıracak dağlara taşlara topluluk Mülkiye'de kuruldu. Avrupa Topluluğu 'na isteyen üye oluyor, bir ferahlıyor, bir ferahlıyor, başı arşa değiyor. Hem tehlikesi de yok, adı var. 


BÜYÜK | 
ARAŞTIRMA 


Sine-i Mektep'in AGB ve KAMAR'la ortaklaşa yaptığı "Üçüncü Dünya Ülkeleri ve Beyin Göçü" 


konulu araştırmamıza verilen yanıtları yayınlıyoruz. 
Süleyman Demirel (Başbakan) 


Allah'a şükür , Türkiye'nin böyle bir sorunu yoktur. Binalaneyn herşey mevcuttur, Devlet beyinler için gerekeni yapacaktır. Biz bir enkaz devraldık. Mesele mühim bir meseledir. 

Erdal İnönü (Başbakan Yardımcısı) 
Herşey demokrasi içinde çözülecektir. Demok- 


rasi içinde herşey çözülecektir. Çözülecektir 


herşey demokrasi içinde. İçinde çöz... 


Mesut Yılmaz (Milletvekili) : Şayet.... 
Türkiye .... bir... beyin ...göçü... ile ... karşı karşıya kalırsa... daha önce... yapıldığı gibi 


(Zürriyet büyük gazete).. bir uydu kent... 
yapılır.. ve göçmenlere (Demirbank iyi günler diler) gereken... yardım gönderilir . (Rrriiggii) 

Turgut Özal (Cumhurbaşkanı) : Eğer böyle bir trabıl vuku bulursa, iyi olmaz ama biz de koduk mu oturturuz fakat meseleyi bir transformasyon içerisinde ele almak lazım. Neticede şunu aççık seççik söyliyeyim, bu bir mentalite hadisesi . Anlaşıldı mı? Yes orrayt. 

İlber Ortaylı (Profesör) : Göçedenlerin hepsi aslında hödük. 

Rıdvan (Futbolcu) Doktorlar en kısa zamanda sahalara döneceğimi söylediler 

İbrahim Tatlıses .(Sanatçı) 
kimse endişelenmesin, düşünmüyorum yani. 

Kadir İnanır (Sanatçı) 
rizm. 

Mustafa Ünalan (SBF- ÖD Müdürü) 
(Kendisi sadece sırıtmıştır) 

Zülfü Livaneli (Şarkıcı, yönetmen, yazar, dış politika uzmanı, eleştirmen, overlokçu) Nerdesin kardeşim? Saat 4 yoksun, 5 yoksun... Cüce herif! 

Akrep Nalan (Şarkıcı) Siz ni sohbet programı içir geldiniz? 

Vatandaş Rıza (Sokaktaki Adam) 
Lan sizde ne bok olsa bana soruyonuz. Ne bilim ben yau? De gedin allesen. 


Valla 


: Tek yol Kadi- 


göç etmeyi falan 


ETİMOLOJİK 
ANALİZLER 


BRAHMAN : Güneşli bir muson akşamı, delta ile birikinti Konileri birbirine karışıyor. Ganj nehri adata debi debi akıyordu. İneklerin müktesep hakları vardı bu yüzden Ay'ın altında kağnıların gitmesine imkan yoktu. Genç bir Hinti geçimsiz kast sistemini geçmeye çalışıyor, heyhak snseleniyor ve bağırmaya başlıyor. “Brahın lan beni". "Brahmam" diyor enseleyen. Geçimeye çalışılan kastın bir murrahhas üyesi ki İç Anadolu Himtlisi olduğu her halinden bell, "Brahman sakın yettim" diyor. Genç Hinti kurban edilip, kavurma yapılıyor. Derler ki bu trajik olaylar srasınla geçen konuşmalar sisteme isim olmuştur. 


AKSİYOM: Kral VHL Tarator ayağa kalktı. Bir an Murat Hüdavendigar ile giriştikleri o çetin vuruşmayı düşündü. Hey babalar dedi ve bir kupa şarabı Gürültü ile içmeye başladı. (Gürültü ki kralın has adamı ve masa arkadaşıdır) Gürültü'nün gözü kralın ayağına takıldı. 
Fena yaralanmıştı, savaşı kazandık ayağı kaybettik diye düşündü. Kral da kaygılıydı tendonlarını düşünüyordu. Eskisi gibi Heybet'le yürüyemeyecoğinden korkuyordu. Çünkü Heybet sarayın en tempolu yürüyen şeyi idi. Korkarak bir adım attı, evet aksıyordu. Üzgün ama sakin bir sesle "Aksiyon" dedi. 


AKSİYON : Gürültü üzgündü, gözleri boşu hoşuna Kral VEL. Taratora baktı ve çaresiz "evet aksiyon" dedi. Böylece düşünce, temel önermeye dönüşmüş oldu. Bu konuşmanın geçtiği MS. Fiinci yy de sözcükler ilk koz bugünkü anlamında kullanılmıştır. Ben o zaman orada ne arıyordum, bilemiyorum. 


TİM : Vatanımızın aziz bir bölgesinde yaşayan acaip bir canlıdır. 
Tortul kayakkların başkalaşması Je günümüze kadar yenstik yapısı pek değişmeyen iki tür oluşmuştur. Bunlardan biri timsahus hayvanus diğeri ise timsahus timus'tur. Timsahus timus kürt-oburdur. İrili ufaklı topluluklar halinde dolaşır avcılık ve toplayıcılık yaparlar. 
Vatanımızın aziz bir bölgesindeki yerleşim birimlerinden Kaptıkları avlarını kürtböreği yapmaktan hoşlanırlar. Şöyle ki, avlanan kürtler önce tuz biber ekilerek güzelce bir terbiyelenir. Sonra harlanmış ateşte bi güzel kızartı ve halloluncaya kadar karıştırdı. Türk olursa olur, vakta ki olmaz börek olur. 


ALİMALLAH : Aliye Yukarıkırkkonaklar köyünün vücut ölçüleri en ideal olan kızıdır. İsminden kendisinin Ali'ye sipariş edildiği açıkça görünmektedir. Fakat Yukarıkırkkonaklar köyünün külü adamı Şemsi kendisine sipariş edilmiş olan Şemsiye isimli bir kız arayıp bulma zahmetine katlanmayarak Aliya'ye yöz koymuştur. Şemsi bu tip işleri gözlü ile yaptığından Aliye kirlermiştir. Tecavüzün men'i ve yeddin iadesi gibi davaların açılması durumu değiştirmemiştir. Bu tip lekelerin ancak yoni arielultramatik ie çıkabileceğini düşünen Ali kendini bir market bulmak amacıyla çöllere atmıştır. Ali'siz kalan Aliye'de bir Ali fetişizmi baş göstermiştir. Ve hen başka Allah tanmam Alimallah demiştir. 


Bu olayı Yukarılarkkonaklar köyünün Aerobikçisi anlatmıştır. 


MANİFATURA : Özellikle memur, işçi, emekli, emekli dul ve yetimleri arasında hızla yayılan amansız bir hastalıktır. Hastalığın ilk kurbanı rahmetli ayniyat saymanı Müslüm Bey'dir. Şadı ruh olsun. Yeteri fiş ve fatura toplanamadığı aylarda hastalığın belirtileri ortaya çıkar. Her ayın son düzlüğüne girildiğinde belirtiler şiddetlenir. Hasta , halsiz ve Kırgındır. Herkese fatura muamelesi yapar. İlk 60 bin lira için yüzde yirmi gibi anlamsız şeyler tekrarlar. Ağır vakalara damardan fatura enjekte edilir. Bu duruma mani fatura deniir. 


AHMET 


Alpaslan Işıklı Hazretleri, 

Hocam, aslında sen işletme bölümünde ders vermeliymişsin. Gündüz saatlerinde kimse yokken çocukları Mülkiyeliler'e alıp para kazanıyon ama akşam saatlerinde kovmasını da biliyon. Sonra nedir o çalan müzik? Kim söyledi sana Mülkiyeliler rap seviyor diye? Valla geçen gün kendimi Airport'ta zannettim Ayıp oluyor yani. 

Hüoop! ÖD Üyeleri, 

Hadi diğer öğrencilerden geçtik, siz niye gitmiyonuz kendi düzenlediğiniz panellere bilmem neye? Ahkam kesmesini bilirsiniz ama. Kitleyle iyi ilişkiler kurun, caz yapmayın.İçinizden bazıları “parmak basma" konulu bir çalışma yapmış. İyi olmuş iyi. Neydi o eski klasik sloganlar, bilmem neler. Yalnız dikkat edin, parmak basılan o kağıdı polis kapmasın, heriflere büyük kıyak olur. 

Dekan efendi! 

Sonunda Tekin hocayı yanından kaçırttın. 
Bravo doğrusu. En kısa zamanda tüllaba gerekli açıklamaları yapın, yoksa sizi rezil ederim elaleme. Bir de ne o öyle, 1 Mayıs günü öğrenci kapısını kapatmışsın. Bi tek dekanlık kapısı açık, orda da bir sürü sivil var. Burası kimin okulu dekan efendi? Bana bir söyle de ona göre tavır alalım. Zaten fakülte mi, karakol mu ben anlamadım. İzahat isterim izahat . 

İlber Hoca, İlber Hoca, 

Eski köye yeni adetler getiriyormuşsun. 
Kulağıma çalındı da hayret ettim. Il. Uluslar'da istiyen öğreniler gelsin istedikleri notu veriyim demişsin de çocuklar not ortalamalarını yükseltmek için sıraya geçmiş. Hoppalaa. Ne iş? Sınavlarda o kadar gözetmeni boşa mı koyuyorlar? Bari bir kaç puan da bana ver. (Heh he, espri yani) i 

Halil Sarıaslan Bey! 

Çocuklar zaten senle yatıp, senle kalkıyorlar, bir de extra dersler yapıp bi dünya da ödev veriyormuşsun. Gevşet biraz. 

Müdür Mustafi Efendi, 

SM'nin onuncu sayısından sonra suları saman altından o götürüyormuşsun. Hadi hayırlısı. Karayalçın'ın selamı var, Mustafa gel- 


“sin özletmesin kendini diyor. Aklımdayken, 


CHP'de kuruluyor bak. CHP Gençlik kollarının senin gibi bir elemana ihtiyaçları vardır. İhmal etme. 

Sosyalist Birlik Partisi Yetkilileri, 

Kongrenizi izledim Ancak böyle giderse size yeni bir isim takarım “Tekaüd Komünistler Partisi". Nasıl ama? Ulan kongre salonunda iki elin parmağı kadar genç vardı. Yaş ortalaması 
65. Ne yapıyorsunuz siz, günah mı çıkarıyonuz? 
Ak suzi başınıza devşirin. Gençlerin önünü kapamayın. Tavsiyelerimi dikkate almazsanız durumunuz vahim olur. Sizden yine de umudum var. 

Oğlum İhsan! 


Tetkik ettirdim, polislere "Türkiye'de 


Anarşi ve Terörün Hedefleri" adı altında verdiğin derslerde, üniversitelerde eğitim gören geçliği ve öğretim görevlilerini polisin düşmanı olarak belletiyormuşsun. Yıkıcı ve bölücü unsurlar, amaçlarına ulaşabilmek için üniversitelerdeki derslerde, seminerlerde hak, adalet, eşitlik, özgürlük, emperyalizm, sömürü, geri kalmışlık, dünya ve bölge barışı, uydu devlet imajı gibi temalardan yararlanıyorlarmış. Üniversite gençliği ve idarecileri ideailst duygu ve özellikleri nedeniyle hasım ülke ve ideolojilerin bir vasıtası haline dönüşebiliyormuş. Sen ne diyon İhsan? 
Kimden para alıyon sen? Bir gün gel de memleketi birlikte kurtaralım. Gerçi yardıma ihtiyacın pek yok ama olsun . Hakaretlere, eleştirilere öylesine alışmışsın ki bağışıklık kazanmışsın . 
Her an şaplağı kafana yiyebilirsin, haberin ola! 

İTÜ Rektörü 

Aferim, YÖK'e bir tek sen karşı çıkıp yönetsel özerkliği savunmuşsun. Ne mutlu senin talebelerine. Cumhuriyet Üniversitesi rektörü de seni desteklemiş. Ne güzel. İkinize mahsus selam ederim. Diğer rektörlere bir diyeceğim yok. Allah müstehaklarını versin. Yolları göründü zaten. Bu rektörlerin verdiği rapora karşılık bir rapor da kadim dostum Nurkut İnan Hoca hazırlayacak. Nurkut Hoca, kolay gele Yalnız şimdiki rektörlerin süresi bu yaz bitiyor. 


Yeni rektörleri yeniden YÖK EYY Bu hu-. 


susa dikkat edilmeli. 


SM ÇALIŞANLARI 
KİM? 


Sine-i Mektep, bugüne kadar alçak gönüllülüğü prensip edinmişti. Yazılar imzasız olarak çıkıyordu. Niye? Ne anlamı var ki? Yani biz korkuyor muyuz ki adımızı kullanmıyoruz? 
Hayır efendim Sebeb şuydu : Merak uyandırmak, siz dergiyi alıp okuyunca "Yau kim yazmış bunları yau, çok komik yau" diyecektiniz veya " Ulan kim yazıyor çiziyor bu martavalları, bir yakalarsam oyacam valla" şeklinde bir temenni de bulunacaktınız. Böylece yazarların değil ama SM'nin adı efsaneleşecekti. 

Bu hikayeler bir yana, SM'de Maliye ve Çalışma bölümleri hariç her bölümden Uluslar 


ağırlıkta olmak üzere insan var. Eğer siz de 


SM'de çalışmak istiyorsanız dergiyi satanlara veya PK: 63 Cebeci adresine başvurmanız yeterli. Özellikle birinci veya ikinci sınıftaysanız daha da memnun olucaz. Siz de SM'nin gizemli ve esrarengiz dünyasına (öhü!) katılın. Numaramız yok, adımız var. 


ÖNMLEMİN OLUN 5 ilgi el 
YANI. bı DARA... ok. 
O SekKiLDE oLmAZ 

AELEDİNİZ. TESK- 


SAĞOLUN YANI 
EK. NE. 


AKLIMA 
VAKTILAN 
SORULAR 


“Şehirlerarası otobüs şöförleri neden Türkiye'nin heryerinde sabahları otobüs şehre girmek üzereyken radyodan sabah türkülerini dinletirler? Aralarında gizli bir anlaşma mı var? 

* Orta Asya'dan göçen Türklerin Brezilya ve Meksika'ya yerleşmiş olması mümkün mü? Eğer öyle değilse Manuela | ve Fadima arasında ne tür bir özdeşlik var? 

* Bizim Türkülerimizin hepsi niye bir acayip? "Minareden at beni, in aşağı tut beni" ne tür bir sosyal içerik taşıyor? "Tiridi- ne banmak" ne demek? "Kiremite su düştü, yandı yürek tutuştu" ne ayak? 

“Çocukların elinden kaçan uçan balonlar nereye gider? Gökyüzünde balonların gittiği bir mezarlık mı var? NASA bu konuyu araştırıyor mu? 

* Vatani görevini dahi ifa eden SBF-ÖD'nin müdürü Mustafa Ünalan teklemeden giderse okuldan kaç yaşında mezun olabilecek? (Biz araştırdık : 31-32) Yaş haddinden dolayı devlet kapısında hiç şansı olmayan müdür acaba hangi partiden milletvekili olcak? Teklif gelirse MÇP'ye de gidecek mi? 

* Bodrum'a aynı anda 50 tane gezi düzenleniyor kim gidiyor, nasıl gidiyor, niye gidiyor? Bodrum'da bok mu var? 

* Oklohama'da geri geri yürümek yasakmış. Ordaki insanlar niçün geri geri yürüsünler? Hadi onu geçtik, niye yasak? 

*Sine-i Mektep iyi bir dergi mi? Kimler okuyor? Gülüyor mu? 

* Ostrogotlara ve Vizigotlara ne oldu? Bu kavimler niye yok oldu? Vandallar şimdi ne yapıyor? 

* Ofis Piknik'de ayıla bayıla mercimek yiyen hocalar, mercimeğin vücuttaki çinko oranını azaltıp iktidarsızlığa yol açtığını bilseler acaba bir daha oraya giderler mi? 


SBE Seki Mazisi” sel İ pp e 
Sine-i; Alek ep çalı samlar/ olarak biniyor ve saldırıya 


er lai anladaşlarımııcn 


b aa ene2 sap Bina pip 


havuşmasını Vpliyoru? | 
BİZİM 

KILAVUZUMUZ. 

KARGA DEĞGİLKİ 


Posta kutumuzdan çıkan ve yanda aynen yayınladığımız üstü kapalı imzasız (ve kibar) tehdit mektubunun kimden geldiğini anlamak hiç de zor değil. Bilin bakalım fakültede elyazısı karakterli elektrikli daktilo nerede var? Bu mektupla "ateş olmayan yerden duman çıkmaz " atasözümüz kanıtlanmış oldu. Ancak hemen belirtelim ki cilalı imaj devri gazetesi Sabah bile bombalardan yılmadıktan sonra biz hiç yılmayız. Bu böyle biline. Eğer yanlışımız varsa düzettile. 

HAVADİS-İ MÜTEVALİYE-İ MUHTELİFE-İ MÜLKİYE 

* Fakülte lojmanlarından kaç kişinin haberi var acaba? (Bilmeyenler için söyleyelim, spor salonunun arkasındalar) Buralarda kimler oturuyor? 

* Dekan yardımcısı Tekin Akıllıoğlu neden istifa etti? Bir açık. oturumda haber alma hakkının öneminden bahseden hocamızın neden istifa ettiğini açıklamasını bekliyoruz. Acaba hocamız birşeylerin farkına mı vardı? Yoksa varmak istedi de vardırmadılar mı? 


# 


Personelimiz neden hocalarla ve bizlerle aynı anda yemek yiyemiyor? Bazı beyefendilerin keyfi mi kaçıyor karşılarında emekçilerimizi görünce? Bir memuru yemekhanede vaktinden 5 dakika önce gördüğünde suratını ekşiten hoca neden Amerika'ya gitmiyor? Hem sonra fakültemizde sınıfsız bir toplum özleyen hoca sayısı bu kadar fazlayken bu durum ayıp kaçmıyor mu? 

* Çayocaklarının, ayakkabıcının ve berberin hasılatları nasıl toplanıyor? © Çay ocaklarında öğrenciye neden fiş verilmiyor? Bu işin denetim düzeneği yok mu? 

*Size o kadar havadis verdik geçen sayıda, neden araştırmıyorsunuz ey hocalar? Bırakın artık bu 
12 Eylül miskinliğini, Liseye çevirdiniz burasını. 

* Acaba kaç hoca öğrencilerin yemekhanesini, kaç öğrenci hocaların yemekhanesini gördü? Hocaların yemekhanesi de öyle aman aman birşey değil ama bizimkinden 30 kat daha lüks olduğu bir gerçek. 
Onun bunun cebine para gideceğine biz daha iyi koşullarda yemek yesek daha güzel olmaz mı? 


Sayan Sine-i Mektep 


70 Sayılı Dergimizi büyük bir zevkle ve heyiğle okuduk, öğrencilik yalla- 
UMZA anımsadık, anılarımızı İazeledik sağolunuz. 

Ancak, baza sütunlarınızda işlediğiniz konular, kişi ve kigilere yöneliitdiğinden pek de hoş hanşılayamadığınızı üzülerek itina edeceğiz. 

Herşeyden önce; siz Sine-i Mektep yazanları bildiğimiz kadar bu mektebin menupları. löğkencileri)diniz. Müthiyede öğrenci olmak Mülkiyeti olmak demek değildir. Müthiyeli olmak en azından dört yıllık öğretim Süresini yüz ahı ile dotdurup, mezuniyet belgesini alıp, onun onuruyla iş hayatına başlamak demektik. 

“Sizler istikbalde en üs düzeyde, gerek hamu gerekse özel sektörde görev alacak potansiyel Mülkiyelilersiniz. Müthiyeli hendi gözüyle gören, kendi-kulaaya duyan hasaca kendi beyni ile yaşayan ve yaşaması gereken insandır, İstih-Hide her halukarda yönetiminde olabilecek sanıf mensuplarının ne idüğü belirsiz her türlü ciddiyetten yoksw bilgilerine itibar ederek hareket etmemelidir. Katdı hi, bu hareketi yazıya dökenlerin başı ciddi bir şehitde ağluh. i 

Konu mizah da olsa, hiciv de olsa bin ciddiyeti olmalıdır. ölçütü, manihti ve saygılı olmak Mülkiyeliliğin bir gereğidir. Kişilere yönelik bilgilixdn ve suçlamaların ciddi ve doğru olacağına inanmamakla birlikte; Ker aklı başunda olrn insanut görebileceği kadarıyla, özellikle not panolau ve W.C.lerin yapımı hakkındaki savlarınızan dikkate alınması gerektiği inancı bizlerde de otuştu, Bu yaranın daha ciddi ve derinlemesine haşanmasındabiz ce de yarasi gönütmektedir; 

Bu sayunzda işlenen ve tenkit edilen honulaunızan doğrudan sizlerin mahsulü olduğuna inanmıyoruz. Zina işlediğiniz iatrz sizlerin klavuzunu kimler olduğunu kelayca ontaya koymaktadır. 

Gu klavuzlar; ne Mtteiçe, ne Devletçe ne de Sine-i Mektepçe hiçbir dönem- de itibar götmüşlerdir. Kendilerine ortam hazınlamak için hep beoyunu çmmuştaraz. 
Onlar ne yapalarsa yapsınlar bu maskeleri( öteden beni bilindiği gibi)her zaman önlerine düşmüştür. Zaten onla'u herkes bilmektedir. 

Farkında olmadan subjektif verilere göne suçladığumz kişi ve kişiler Mütkiyemizi yaşatmak ve ayakta tutmak için hocalarımızla birlikte omuz «muza hizmet vermeye çalışan yönetimin birer yapı İaştarıdınr. 

Siz siz olun genek öğrencilik, gerekse çalışma hayatuuzda size-hiçbit (aydası olmayacak bu hadikal hılavuzların peşinden gidmeyiniz. 

İsterseniz biraz mizah yapalım, Ne demişler; 

Kalavuzu: harda olanın burnu boktan huntulmaz. 
Tencene dibir a seninki benden kara. 
İZ ünüt ketva ür, 


Siz genç Sine-i Mektep çalaşanlardı pul puvul müstakbel ve potansiyel Mü£- 


hiyeli olarak huiluyonuz. Saygalar...., 


POSTA 
KUTUSUNDAN 
ÇIKANLAR 


Bana bak Ahmet Carcar; 

Uzun zamandan beri kendimi tutuyorum ama 10, sayıda Muhittin'e yapılan haksızlıklara artık dayanamadım. 
Ulan takmışsınız bi Muhiltin, sakız ettiniz koca adamı ağzınıza . Yok öğrencileri bir oraya bir buraya gönderiyormuş, odası alkol kokuyormuş, yok kafasına kesekağıdı geçirip dolaşırsa SBF güzelleşirmiş. Ulan adam koskoca fakülte öğrenci işleri müdürü, boru değil herhalde O bu işleri yapmayacak da çaycı Hüseyin (Nikilis) mı yapacak . Olmaz ki canım, biraz düzen adamı olun bak yarın öbürgün okulu bitireceksiniz. Maliye Bakanlığı'nda Hesap İşleri müdürü olsanız fena mı veya ne biliyim dışişleri katibi falan. 

Hatan, bir iki değil ki Carcar efendi! Bak bir başladık gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Üstünüze vazife olmayan işlerle uğraşıyorsunuz. SBF 'deki yolsuzluklar sizi mi gerdi hem onlara yolsuzluk demek de insaf ister. Toplasan ortada dönen para 400 milyonu bulmaz, ben biliyorum. 
Şurda dörtbin kişiyiz, adam başına hesaplasan yüzbin ediyor. 
Sorarım sana bu parayı yere düşürsen eğilip alır mısın? 
Bugün bir hariciyeciler gecesi parası. Yani verdikleri de vişne soslu livanzenle tavuk roti ve sınırsız içki. Paranın hepsi bir bakanın aylık çiçek zarf, pul masrafını ya karşılar ya karşılamaz. Şimdi bu cuz'i miktarlar içi niye çocukların kafasını karıştırıyorsun, duyan da bir şey var sanır! 

Aldığım istihbarata göre bu sayıda da Alpaslan Hocamı rencide etmişsin. Adam kışın Mülkiyeliler Birliğine öğrencileri aldı da hata mı etti? Yavrucaklar o kışta kıyamette sicak yuva buldular, sıcak sıcak biralar içtiler de fena mı oldu? İşin ticari yanı konuşmaya bile değmez. Yani koskoca Mülkiyeliler Birliği kışın o öğrencilerin bıraktığı 70- 
80 milyon kâra muhtaç mıydı. Valla inanıyorum, hocam bu 
günleri görmüş olsa o günlerde Mülkiyeliler'i boş bırakır, garsonlarla okey oynardı, daha iyiydi . Sonra orada bir adam var . Ahmet TAN. Adaşın diye mi çekemiyorsun yoksa yakışıklılığını mı kıskanıyorsun bilmiyorum. Adam Mülkiyeliler memnun etmek için elinden gelen muameleyi ardına koymuyor. 
Yani batan bahçedeki 40-50 arkadaşı mı? N'apsın adam şimdi arkadaşlarını, dost ve müşterilerini sırf mülkiyeyi bitirmediler diye içeri almasın mı, sence ayıp olmaz mı yani? Bunlarda gocunacak bir şey yok. Sende gel o mevkilere sen de parmağında oynat koca birliği. Hatta daha da ileri gider sendikacılık profösürü Hocamın birliğindeki işçilerin hepsinin sendikasız olduğunu da yazarsın. Sonra şimdi işini hakkıyla yapan sendika mı var günümüzde? Hem hocam işçilerini sendikaya muhtaç eder mi, hepsini krallar gibi yaşatır valla, 

Son bir meseleye değinip şimdilik susuyorum . Söyle çalıştığın dergideki zibidi adamlara , muhterem Kamu Yönetimi öğrencileriyle uğraşmasınlar, Çocuklar rencide oluyor. Onlar-kız erkek münasebetlerinde aşama kaydetmiş çocuklardır, alelâde tüllab gibi minço peşinde koşmazlar 

Şimdilik bu kadar , ama bak ensendeyim sağa sola hava atma öyle mazlumların , ezilmişlerin babası gibi , Ümmüğünü sıkarım valla (Kutsuz Şergüç Hocama hürmetler) 


Kemençenin Tanıtılması ve Türk Musikisinden 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Kemençenin Tanıtılması : Dr. Nazmi ÖZALP 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Kanun : Tahir AYDOĞDU 
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MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ GENEL MERKEZİ 


MÜLKİYELİLERİN 
SANAT | 
ETKİNLİKLERİ YANKI 
UYANDIRIYOR! 


Mülkiyelelir Birliği 'nin çarşamba etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Şubat ayının 19'unda gerçekleştirilen, "KEMENÇENİN TANITILMASI VE TÜRK MÜSİKİSİNDEN ÖRNEKLER" konulu söyleşi büyük ilgi gördü. 

Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılımın çok yoğun olması nedeniyle büyük izdiham yaşandı. Davetlilerden birinin Komi Haydar'ın nasırana basması sonucu çıkan panikte, bir çok davetli muhtelif yerlerinden yaralandılar. 

"Mülkiyelilerin geleneksel çok yönlü ilgi alanlarına yeni bir örnek oluşturan " bu etkinliğe gösterilen yoğun ilgi nedeniyle, önümüzdeki günlerde yine bu etkinlikler kapsamında "ZURNADA PEŞREV OLUR 
MU?" bienali düzenleneceği öğrenildi. 

Mülkiyelilğer Birliği'nin bu anlamlı etkinliğine nispet olsun diye SBF öğrencilerinin oluşturduğu MÜLKİYE 
MÜZİK TOPLULUĞU 'nun da " SAKSAFO- 
NUN GÜNLÜK YAŞAMIMIZDAKİ YERİ" konulu bir panel düzenleyeceği söyleniyor. 

Bu arada bir grup SBF öğrencisi Manda'nın söğüt dalına tek başına yuva yapamıyacağını, bunda mutlaka bir örgüt parmağı. olduğunu ileri sürdüler. 
Öğrencilerin konunun derinlemesine tartışılacağı bir toplantı düzenleyerek, bu konuya açıklık getirmeye çalışacakları öğrenildi. 


MÜLKİYELİ 
KIZKURULARI 
NÜMAYİŞTE 


Mülkiyeli kızkuruları 
1 Mayıs'da nümayiş 
çıkardılar. Beşerli derin kolda hizaya geçen talebeler amele marşını terennüm ettiler. Marş esnasında detone olan "Teke Mecmuası" muharriri hanım “Stalinizma öldü. Yaşasın Kadi- 
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BASILDINIZ 


Kim diyor Yahya Sezai Tezel (YST) asosyal bir insan diye? Adamın felsefe topluluğu var, delikanlı gibi de giyiniyor. Üstelik kontrbas kurslarına gittiğini öğrendik. 
Hemen olay yerine damladık ve hocamızın kurs esnasında fotoğrafını çektik. Ancak YST'nin müzik hocası YST'nin solfejinin zayıf olduğunu, enstrumanını çok hırpaladığını bu yüzden aletin akord tutmadığını söyledi. Müzik hocası şöyle devam etti: "Kontrbas gül gibidir , narindir. 
Yuvasından düşmüş yavru bir serçeyi eline alır gibi tutasaksın, yavaş yavaş.. dokunacaksın.... sıkacaksınghh. 
<ontrbasın emmesi oolur.. gömmesi o olurgggohg ..Kitlemesighhogh 


rizma" dedi. Meczub kızkurularının kılavuzlarının 
"Karga" Olduğu söyleniyor. 


PARALI 
MEDİKO 'DAN 
SONRA PARA 
GETİRECEK 
YENİ ÖNERİLE! 


- Dekan sırtına reklam alsın. 

- Arka bahçeye giriş paralı yapılsın. Merdivenli kısım aile salonu oisun. 

- Küçük 500, büyük 1000 olsun, peçete verilsin, kolonya tutulsun. 

- Ofis Piknik haraca bağlansın . 

- Hocalar dersten sonra ellerine tef alarak öğrenciler arasında dolaşsın. Pamuk eller cebe gitsin. 

- Duvarlar afiş asmak istiyenlere kiralansın. a 
- Civar kahvelerden mano alınsın. 


A.B.D'de Olağanüstü Hal Bölge Şerifliği Kuruldu. 

A.B.D'de geçtiğimiz günlerde zencilerin kıllık yapması üzerine çıkan olaylarda yaklaşık 50 
kişinin ölmesi ve 10.000 kişinin tutuklanması sonucu kurulan şerifliğe Harry Cozakchıogulu atandı. Şerif Harry SM'ye yaptığı açıklamada "SM de nedir?" dedi. 

Bölge şerifliğinin görevleri şunlar; 

- Allah'ın Devlete zeval vermemesi için dua etmek 

- Olaylardaki dış mihrak unsurlarını bulmak 

- Son günlerde zencilerin kullandıkları "puşi" adı verilen nesnenin ne olduğunu öğrenmek. 

- George Bush'un ülkeden ayrılırken söylediği Zulu ve Wambesi dilinde TV yayını yapılması fikrini irdelemek. 

- Her olaydan sonra olay çıkan yere giderek "incelemelerde " bulunmak ve suçluların bir an yakalanacağını söylemek. 


SATABİLİTE GRAFİĞİ 
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SM'ye yazı gönderen Kamulu e 4 Vatandaş! 


iy eşe Rumlar Böyle adını, sanını, şeklini, 


şemalini göstermemenin vi sana mistik bir hava 
Trapos verdiğini sanıyorsan yanılıyorsun, Gel görüşelim, tanışalım, koklaşalım. 
S.M. 
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